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24 vragen over het huwelijk aan 
Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ bin 

‘Abdillaah bin Fawzaan Al-Fawzaan 
 
 
#1 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Bij het kijken naar de vrouw 
(om wiens hand wordt gevraagd); moet dat in aanwezigheid van haar maḥram 
zijn? 
 
Antwoord: 
Ja, er moet een maḥram bij zijn. Anders is het een verboden afzondering 
(ghalwah). 
 
#2 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Wie 
zweert dat hij niet meer zal trouwen na de dood van zijn vrouw; Is het 
toegestaan voor hem om kwijtschelding te doen om vervolgens te trouwen? 
 
Antwoord: 
Ja, sterker nog, hij moet de eed kwijtschelden en trouwen. Hij moet het 
zichzelf niet verbieden om te trouwen en dan vrijgezel blijven. Doe de 
kwijtschelding van de eed. “Wie zweert in een eed en dan ziet dat iets 
anders beter is dan dat, laat hem zijn eed kwijtschelden en doen wat 
beter is.” 
 
#3 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Een 
jaloerse vrouw zegt tegen haar man: “Als je een tweede vrouw neemt dan 
vraag ik ontbinding van het huwelijk, omdat ik dan niet het verplichte 



jegens jou zal kunnen doen en je jouw rechten niet zal geven.” Wat is het 
oordeel over deze woorden en wat adviseert u hierover? 
 
Antwoord: 
Deze woorden zijn niet toegestaan voor haar en zij mag hem niet 
verbieden wat Allah voor hem heeft toegestaan. Deze woorden van haar 
zijn niet toegestaan. 
 
#4 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: De 
voogd,  tijdens het huwelijksaanzoek, als hij geen duidelijke toestemming 
geeft maar stil is. 
 
Antwoord: 
Dat is niet genoeg. Het voorstel en de acceptatie moeten (beiden) 
uitgesproken worden. Het voorstel moet uitgesproken worden door de 
voogd en de acceptatie door de man. Door het uit te spreken en niet met 
zwijgen. En wie daar niet toe in staat is, bemachtigd iemand die dat in 
zijn plaats doet. 
 
#5 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt Mag je 
een huwelijksaanzoek doen na een aanzoek (van een ander), wanneer de 
vrouw nog geen akkoord heeft gegeven aan de man? 
 
Antwoord: 
Dat mag niet, dat is Ḥaraam. Hij moet geen huwelijksaanzoek doen na 
het aanzoek van de ander. Dat is het recht van de moslim die het 
huwelijksaanzoek doet. Hij mag geen huwelijksaanzoek doen, nadat de 
aanzoek van de ander. Want dat heeft invloed op de eerste….de eerste 
die ten huwelijk heeft gevraagd en dat kan de zaak voor hem moeilijk 
maken. 
 
 
 



#6 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: In de 
woorden van de Profeet : “En verkoopt niet terwijl zijn broer al 
verkoopt en vraagt niet ten huwelijk als zijn broer (in islam) al aanzoek heeft 
gedaan.” Betekent dat, dat het wel is toegestaan is om te verkopen, terwijl een 
ongelovige al verkoopt en een aanzoek te doen nadat een ongelovige dat deed? 
 
Antwoord: 
Nee, dit is niet toegestaan, (het is) een overtreding tegen andere mensen. 
Ook al zou die ongelovig zijn, dan nog doe je hem geen onrecht aan. De 
Islaam is de religie van rechtvaardigheid.  
 

لََّ تاعْدِلوُا ﴿
ا
ٰ أ ا ناآنُ قاوْمٍ عَلا نَّكُمْ شا رِْما قْرابُ  هُوا  اعْدِلوُالَا يَا

ا
﴾واىٰ للِتَّقْ  أ  

“En laat de haat van een volk jullie er niet toebrengen niet rechtvaardig 
te zijn. Wees rechtvaardig, dat is het dichts bij Taqwaa.” 

[Sūrah Al-Maa’idah 5:8] 

 
 
#7 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Als ik 
weet dat de eerste persoon die om de hand vraagt niet iemand van (sterke) 
religie is. Hij heeft zelfs het gebed gelaten. Mag ik dan wel om de hand vragen 
van dezelfde vrouw? 
 
Antwoord: 
Nee, vraag niet ten huwelijk terwijl hij dat gedaan heeft. Ongeacht hoe 
hij is. Hij heeft het recht, eerder dan jij. Doe hem geen onrecht aan. 
 
 
#8 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Als 
een man mij vraagt over een (andere) man die een huwelijksaanzoek doet, die 
ik ken, ben ik dan verplicht om hem alles te vertellen wat ik over hem weet? 
 



Antwoord: 
Ja, dat waar hij over vraagt. Je informeert hem over dat waar hij jou 
over vraagt. Als hij om jouw mening vraagt vertel hem dan jouw 
mening. 
 
 
#9 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Wat 
is het oordeel over het opmaken van de vrouw die ten huwelijk wordt 
gevraagd met Kuhl en make-up? 
 
Antwoord: 
Dat mag niet. En dat weet zij niet. Daar weet ze niks van. Dat is tussen 
haar en haar voogd. Zij heeft daar niks mee te maken. 
 
#10 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Het 
mengen van de mannen met de vrouwen; is er een vorm die toegestaan is en 
een (andere) vorm die Ḥaraam is? 
 
Antwoord: 
Dat mannen en vrouwen zich mengen is niet toegestaan omdat het 
aanspoort tot het slechte. De vrouwen horen aan één kant te zijn en de 
mannen aan de andere. Zelfs in de moskeeën, daar zijn de vrouwen 
achter de mannen. Wat dan in andere (plekken)? 
 
 
#11 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Als de 
vrouw met een chauffeur rijdt, is dat een verboden afzondering (khalwah) als 
zij in de straat is waar iedereen haar kan zien door het glas? 
 
Antwoord: 



Ja, het is een verboden afzondering (khalwah) en ook nog erger. Want de 
auto is onder controle van de chauffeur. Hij kan ermee doen wat hij wil. 
Een vrouw rijdt niet mee met een chauffeur die geen maḥram is terwijl 
niemand (anders) erbij is. 
 
 
#12 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Wat 
is het oordeel over; het naar buiten gaan van een vrouw zonder toestemming 
van haar man. En wanneer hij tegen haar zegt: “Ga niet naar buiten zonder 
mijn toestemming.” of “Waarom ga jij naar buiten?” dan zegt zij: "Dit is iets 
normaals, geen probleem daarin.” 
 
Antwoord: 
Dit is niet toegestaan voor haar. Ze gaat alleen uit huis als ze daar 
toestemming voor heeft. Het is niet iets normaals. Dat is zijn recht over 
haar. 
 
  
#13 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: In het 
huwelijksmaal; mag er op de Duff geslagen worden en als degene die erop slaat 
een man is mag dat dan? 
 
Antwoord: 
Het huwelijksmaal daar is geen Duff bij. Dat is bij de 'dukhoel' om het 
huwelijk aan te kondigen. De duff is bij 'ad-dukhoel' om het huwelijk aan 
te kondigen. Het huwelijksmaal daar is geen Duff bij. 
 
#14 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: 
Waarin moet men gelijk handelen tussen meerdere vrouwen? 
 
 



Antwoord: 
In wat hij uitgeeft (aan hen), in kleding, en in behuizing. 
 
In wat hij uitgeeft (aan hen), in kleding,  en in behuizing en in het 
overnachten. Vier dingen. 
 
#15 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Als 
een man samenwoont met zijn getrouwde broer en hij geen andere plek heeft; 
wat moet hij doen als zijn broer niet thuis is en de vrouw alleen thuis is? 
 
Antwoord: 
Hij moet niet naar binnen gaan. Als de vrouw alleen is moet hij daar 
niet daarbinnen gaan. Totdat zijn broer komt of totdat er bij de vrouw 
iemand is waardoor er geen afzondering meer is. 
 
#16 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Een 
man laat zijn vrouw zonder maḥram met het vliegtuig naar familie gaan, in 
een vlucht van slechts een uur, omdat hij niet met haar mee kan gaan. Wat is 
het oordeel over deze daad? 
 
Antwoord: 
Dit is niet toegestaan. 
 

“Het is niet toegestaan voor een vrouw die gelooft in Allaah en het 
hiernamaals om te reizen behalve als ze een maḥram bij haar heeft.” 

 
In een vliegtuig gebeuren soms dingen, misschien verandert het zijn 
richting en gaat het naar een ander vliegveld. Dit gebeurt vaak. Er kan 
iets gebeuren. Wie bekommert zich dan om deze vrouw. Haar maḥram 
moet met haar zijn. 
 
 
 



#17 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Is 
(khalwah) afzondering toegestaan voor een oude vrouw die niet meer gewild 
is voor huwelijk. 
 
Antwoord: 
Nee, dat is niet toegestaan. Dit is algemeen. Je mag niet afgezonderd zijn 
met een vrouw die niet zijn vrouw is en niet van zijn Maḥaarim zijn. Dat 
is niet toegestaan, ook al is ze oud. 
 
#18 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Mag 
je afgezonderd (galwah) zijn met een vrouw, als daar een van haar zonen bij 
is zonder ondescheidsvermogen (niet mumayyaz)? 
 
Antwoord: 
Nee dit is niet toegestaan. Hij die ervoor zorgt dat het geen afzondering 
(galwah) is moet volwassen en verstandelijk gezond zijn. 
 
#19 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Wat 
is het oordeel over broers die samenkomen met hun vrouwen in een huis, of 
een plaats terwijl de vrouwen hun hidjaab dragen? 
 
Antwoord: 
Daar is geen probleem mee. Als ze hun hidjaab dragen, ook al is het in 
één ruimte. Dat is geen probleem. De vrouwen samen met de vrouwen en 
de mannen samen met de mannen. 
 
 
 
 
 
 



#20 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Klopt 
het dat de sommige geleerden in fiqh zeiden dat het toegestaan is voor een 
handelaar om naar het gezicht van de vrouw te kijken wanneer hij met haar 
omgaat en handelt? 
 
Antwoord: 
Dit is genoemd door sommigen van hen, dat hij kijkt naar wie hij mee 
handelt. Dit zeiden ze, maar daar is geen bewijs voor. 
 
#21 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Is het 
gezicht en de handen ook een deel van de 'Awrah' van een vrouw in bijzijn van 
een man die 'ajnabi' (buitenstaander) is? 
 
Antwoord: 
Ja, het gezicht en de handen zijn van de ‘Awrah die (de vrouw) verplicht 
is te bedekken voor een man die geen maḥram is. 
 
#22 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt Als 
iemand mij vraagt over een vrouw en haar reputatie, terwijl haar reputatie 
erg slecht is, moet ik hem (het) vertellen of zwijgen? 
 
Antwoord: 
Nee, het is verplicht om het duidelijk te maken. Als hij je om jouw mening 
vraagt geef hem dan goed advies. Omdat het jouw verantwoordelijk is 
geworden. 
 
 
 
 
 
 



#23 
Vraag: 
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: Mijn 
man heeft een chauffeur gebracht die mij naar mijn werk brengt. Is het 
toegestaan om met hem mee te rijden, zonder maḥram wetende dat hij 
manieren en een goed geloof heeft? 
 
Antwoord: 
Nee, dit is niet toegestaan. Dat jullie alleen samen gaan rijden is niet 
toegestaan. Ook al heeft hij goede manieren en een sterk geloof kan de 
Satan aanwezig zijn. 
 
 
#24 
Vraag:  
Weledele Shaykh; Moge Allaah u succes schenken. Deze persoon vraagt: 
Wanneer mag een vrouw een scheiding van haar man aanvragen?  
 
Antwoord: 
Als haar man haar slecht behandelt en zij dit niet meer kan verdragen. 
Als hij slecht met haar omgaat of als haar man slechte manieren heeft 
of zijn gebed verwaarloost. Dan vraagt ze voor een scheiding. 
 
 
 



 

 
 

 


